
 “Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend, 

wij zien elkander weer.”

Jan Dircken

liefdevolle echtgenoot van Anna De Naeyer 
fantastische papa en bompa

geboren te Antwerpen op 8 oktober 1934 en aldaar godvruchtig overleden
 in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen 

op 17 februari 2022.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de plechtige uitvaartliturgie 
in de Sint-Willibrorduskerk, Kerkstraat te Antwerpen 

op zaterdag 26 februari 2022 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur. 

Aansluitend op de kerkelijke plechtigheid vertrouwen wij Jan toe aan de aarde 
in het familiegraf op de begraafplaats van Borsbeek, De Robianostraat.

Rouwadres: 
Familie Jan Dircken 

p/a Rouwcentrum Loots 
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne 

digitaal condoleren: www.begrafenissenloots.be

Dit laten u in droefheid weten:

Anna De Naeyer, 
 zijn echtgenote,

Ingrid Dircken en Dirk Vanhecke, 
 Eline en Yves,  
 Emilia, 
Birgit Dircken en Kader Seddaoui, 
 E. Remy en Maxine, 
 Louise en Pierre, 
 Camille, 
Kristel Dircken en Tom Verbiest, 
 Raf en Isaura,
 zijn kinderen en kleinkinderen, 
Georges en Mimy Mariën - Dircken, 
 kinderen klein -en achterkleinkinderen,

 zijn zus en schoonbroer, 

 zijn neven en nichten, 
Hugo † en Marleen Monden - De Naeyer, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Marc en Godelieve Monden - De Naeyer, 
 kinderen, klein - en achterkleinkinderen, 

Leon † en Rita † Sette - De Naeyer, 
 kinderen en kleinkinderen, 

Jan en Lut Sette - De Naeyer, 
 kinderen en kleinkinderen, 

Carl † en Kris De Naeyer - Versavel, 
 kinderen en kleinkinderen, 

Marc De Naeyer en Christa Messens,
 zijn schoonbroers en schoonzussen, 

 zijn neven en nichten, 
Jef en Rita Celis en Paul Celis, zijn neven en nicht.

Met oprechte dank aan huisarts Goedele Jacobs voor de onvoorwaardelijke steun
en aan het team van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen afd. St. Anneke

voor de goede zorgen.


