‘N BEETJE

Sterven doe je niet ineens,

maar aof en toe'n beetje

en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelf ontgaan, Ga br|e| Van H OoriCk
je zegt ik ben wat moe,

maar op’n keer dan ben je aan

je laatste beetje toe. °02.09.1940 - T29.11.2025
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Gabriél Van Hoorick

Voorzitter kerkfabriek Sint-Eligius
Llid van kerkbestuur Sint-Eligius
Voorzitter van OKRA Sint-Eligius

echtgenoot van Vera Bauwens

geboren te Kallo op 2 september 1940
en thuis overleden te Antwerpen op 29 november 2025.

U wordt vriendelijk vitgenodigd tot het bijwonen van de plechtige uvitvaartliturgie
in de Sint-Eligiuskerk, Van Helmontstraat 23 - 2060 Antwerpen,
op zaterdag 6 december 2025 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, vanaf 9.40 uur.

Aansluitend op de kerkelijke plechtigheid volgt de teraardebestelling
op de begraafplaats van Kallo, in intieme familiekring.

Het was de wens van Gabriél om de uvitvaartliturgie in witte kledjj,
de kleur van de hoop, bij te wonen.

Gabriél leeft voor altijd verder in de harten van:

Vera Bauwens,
zijn echtgenote,
Ann Van Hoorick,
Wim en Isabelle Van Hoorick - Van Damme,
zijn kinderen,
Herman, Jeanne, August,
zijn kleinkinderen,
Jacques (1) en Frieda en kinderen,
Hector () en Cecile, kinderen en kleinkinderen,
Raymond (1) en dochter,
Jos en Frie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
zijn zus en broers,
schoonzussen en schoonbroers, neven en nichten,

zijn petekind Emma,
de familie Van Hoorick - Bauwens.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres: Familie Gabrigl Van Hoorick p/a Rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne  www.begrafenissenloots.be



